Ten Geleide

Diamant,

een schitterend verhaal.

Het wordt fier op de gevel van ons gemeentehuis
verkondigd: Jan Eduard Claes was de eerste dia-
mantbewerker in de Kempen, en dus ook in ons
dorp. Jan Eduard zal wel niet vermoed hebben
welke ingrijpende veranderingen zijn verhuis
naar Nijlen in 1876 voor onze gemeente zou
meebrengen. Wat nu met India, Tunesié ...
gebeurt, gebeurde toen immers met de Kempen:
de grote diamantbazen (die een slijper zelf nooit
ontmoet!) zochten en vonden goedkopere ar-
beidskrachten. Een na een rezen de fabrieken en
fabriekjes uit de grond. Het steentje veranderde
aldus niet alleen voor een stuk het uitzicht van
ons dorp, maar het beinvloedde ook grondig het
ekonomisch leven en zelfs de mentaliteit. Zo
werden de slijpers weldra tot de heren onder de
arbeiders gerekend. Wie handig en snel was, kon
immers in enkele dagen een vol weekloon ver-
dienen. Wie kent niet die sublieme verhalen van
een gans "fabrik" dat een dagje verlof kon pakken
om naar een of andere koers te gaan zien... of
om gewoon op de lappen te gaan.

Elke slijper was duidelijk op de eerste plaats zijn
eigen baas - en leefde daar ook naar.

Wij schrijven het met enige schroom, lieve le-
zeres en beste lezer, maar het slijpen lijkt een
beetje tot "de tijd van toen" te gaan behoren.
Steeds meer fabriekjes komen leeg. Maken we
een voorbijgaande krisis mee, zoals dat in het
verleden al zo dikwijls het geval was? Wij hopen
het, vermits onze diamantbewerkers gewoon de
beste ter wereld zijn. Die troef moeten we hoe
dan ook, o.m. door een gedegen beroepsopleid-
ing, blijven uitspelen.

Toch denken wij met wat weemoed terug aan de
tijd toen verstellers het kostbaar steentje handig
in het wakke lood vastzetten, toen zelfs de
"mekanicke” dop nog moest uitgevonden wor-
den -en toen "stress” nog een onbekend woord
was in de slijperij. Meer, veel meer dan nu werd



DILAMANT,
BEN SCEITTEREND
VERELAAL

Ten Geleide

toen een diamant "op het gevoel” geslepen en
kon dus met recht en reden een waar kunststuk
genoemd worden. Wij weten het, die tijd komt
nooit terug, en daarom wil uw Poemp dat stukje
dorpsgeschiedenis opschrijven - voor we het
allemaal vergeten zijn. Met uw hulp, beste
mensen, kunnen we het geheugen van ons dorp
opfrissen. Spreek, schrijf of telefoneer ons, wij
hebben u immers nodig. Ondertussen lezen we
de inleiding tot onze diamantserie, geschreven
door een echte slijper: Poempist Hypoliet Budts!
* De Redaktie.
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Nijlen telde ooit meer dan 100 fabrieken en fabrickjes.
Op de foto de respektabele diamantslijperij van de
gebrs. Lieckens in de Spoorweglei. Het gelijkvioers van
dit gebouw werd opgetrokken in 1910.
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Een Nijlens "fabrik" anno 1905. Deze zeldzame foto
werd, wellicht omwille van de toen nog ongevoelige
film, buiten de werkplaats genomen. Wie kan er ons
meer over vertellen?

Het ontstaan

| De naam "diamant” komt van het Griekse woord "ada-

mos”: dat betekent onverwoestbaar, ontembaar. De
mensheid kent dit gesteente reeds zeer lang. Meer dan
3000 jaar voor onze tijdrekening wordt er voor het eerst
melding gemaakt van zijn bestaan. Het bestaat uit
zuiver gekristalliseerde koolstof, wat de Franse
scheikundige Antoine Lavoisier eerstin 1776 ontdekte.
Zijn vorming was een proces van lange adem: het werd
diep in de ondergrond bij een geweldige druk en een
intense hitte gevormd. Aardbevingen stuwden deze
lagen naarboven doorheen lagen van rotsachtige aarde,
kimberliet of blue ground genaamd, die harder werden
naargelang zij de koude gebieden naderden. Daarbij
ondervond de koolstof een extreme weerstand en on-
derging daardoor een geweldige druk. Zij stond
gelijktijdig aan een sterke afkoeling bloot. Zo kristal-
liseerde zij en ontstond het diamant.

Zijn faam

De oudste van de beroemde diamanten is de Koh-I-
Noor. Hij is een indrukwekkende steen van 186 karaat
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en zijn naam betekent: Berg van Licht. Hij werd 700 jaar
geleden in de nabijheid van de Ganges in India gevon-
den: volgens sommigen aan de Godavari-rivier, vol-
gens anderen aan de Djoumna. Hij behoorde tot de be-
zittingen van de Indische vorst Angaen ging later tot de
keizerlijke schatten der Mongolen behoren. Die gaven
hem de naam "Vana" vanwege zijn hardheid. Sinds
1850 behoort hij tot de Britse kroonjuwelen, al is hij nu
wat afgeslankt tot 109 karaat doordat hij in 1852
opnieuw gekloofd werd in Amsterdam.

Door de eeuwen heen groeide de waardering voor
diamant. Allerlei gaven werden aan hem toege-

schreven: hij beschermde zijn drager tegen de pest,
hekserijen nachtmerries en zelfs tegen de aanvallen van
de duivel, hij was het zinnebeeld van heldere geesten,
maakte hen die niet waard waren hem te dragen ho-

vaardig enz..

Wat er ook van zij, hij blijft bij vitstek het symbool van
liefde en trouw, en dus het aangewezen geschenk bij

verloving en huwelijk.

Zijn verspreiding

Naar het schijnt waren de eerste ruwe stenen afkomstig
uit het rijk van Golconda. Van daaruit hebben ze op
dezelfde wijze als thee en specerijen hun weg naar
Europa gevonden.

Later, als gevolg van de grote ontdekkingsreizen,
geschiedde - de aanvoer over zee door Portugese
schepen.

De Inquisitie in Portugal tegen de niet-katholieken joeg
heel wat handelaars, veelal Joden, op de vlucht. Dit was
het tijdstip waarop te Brugge diamant opdook en de
basis werd van een bloeiende nijverheid. Later in de
15de eeuw verdween die uit Brugge door de verzanding
van het Zwin en het verlies van de zeehaven. De andere
havensteden Antwerpen en Amsterdam werden toen
diamantsteden.

Vanaf het einde van de 15de eeuw werd er te Antwerpen
op grote schaal handel in diamanten en edelstenen
gedreven door voornamelijk Portugese kooplieden.
Reeds in 1447 werd door de stedelijke overheid de
waarschuwing gericht tot de inwoners en bezoekers van
de stad dat het op straf van boete verboden was na-
maakdiamanten te verkopen.

Dit is de oudste vermelding van een band tussen
Antwerpen en het diamant. Het vak van diamantslijper
is vermoedelijk vanuit Brugge naar Antwerpen over-
gekomen samen met de handel. (Het juiste tijdstip
waarop dit gebeurde is niet terug te vinden.)

De zogenaamde ontdekking van de "kunst” van het
diamantslijpen wordt aan de Bruggeling Lodewijk Van
Berkel toegeschreven.

"De Diamantslijper” vanJan Luiken (1694). Een-;:ro_u;
draait een groot wiel dat de eigenlijke diamantschijf in
beweging brengt.

Waren er te Antwerpen “voor de 15de eeuw gene
bescheiden te vinden rakende de diamantnijverheid”
(Geschiedenis van het Antwerpse diamantslijpersam-
bacht 1582-1797 door D. Schlugleit), toch was er tot
1585 een bloeiende diamantindustrie gevestigd. Maar
na de inname van de stad door de Spanjaarden verdween
die samen met de Joden en protestanten naar het Noor-
den, naar Amsterdam.

Gelukkig was dit maar een tijdelijke verhuis en kreeg de
stad later opnieuw een bloeiende diamantnijverheid.
Dat de Amsterdamse diamantairs in de 18de ecuw de
handel in Braziliaanse diamant in handen kregen zou
uiteindelijk tot een voordeel voor Antwerpen worden.
Doordat die Hollanders hun moeilijkste stenen naar
Antwerpen stuurden, moesten de Antwerpse dia-
mantbewerkers hun vakbekwaambheid ontwikkelen om
ook daarvan iets moois te maken.

Die vakbekwaamheid is ook tegenwoordig nog de
sterkste troef van de Belgische diamantbewerkers. De
moeilijkste stenen krijgen zij aan het schitteren.

De handel in Antwerpen

Vanaf 1875 doken in de Metropool kopers van geslepen
diamant op uit alle belangrijke steden van Europa
(Parijs, Wenen, Moskou, Berlijn, Lissabon, Warschau
enz...) Zij ontmoetten elkaar in de drankgelegenheden in
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De Diamantslijper

't Sijn dropies uit een bron,

Die eindicht nog begon

De mens wil gaarnen cierlijk zijn
Door diamantsteen, of robijn

Op dat zijn rijkdom zij gepreesen:

't Was beeter dat hij 't recht begon,
Om eens te blincken als de son.

Dat sal een and're schoonheid weesen.

Jan Luyken {1649-1712)

de buurt van het Centraal Station. Verschillende van
deze kooplieden werden later fabrikanten.

Omstreeks 1883 verenigden een 50-tal handelaars zich
in een private club. Toen ze in 1887 was aangegroeid tot
een 100-tal leden veranderde zij van lokaal. In 1893,
met reeds 392 leden, werd uit deze diamantbeurs de
Naamloze Vennootschap "Diamantclub van Antwer-
pen” gesticht. Ze bouwde ruime beurslokalen en bu-
reaus, die in 1894 in tegenwoordigheid van Jan Van
Rijswijck, burgemeester van Antwerpen, werden in-
gehuldigd.

Later werden nog drie andere diamantbeurzen opge-
richt:

- in 1904 de " N.V. Beurs voor Diamanthandel”,
voornamelijk een ontmoetingsplaats voor buitenlandse
handelaars.

-in 1929 de "S5.V. Antwerpse Diamantkring, voor han-
delaars in ruwe en industriediamanten.

-in 1929 de "N.V. Vrije Diamanthandel, voornamelijk
een ontmoetingsplaats voor Kempense fabrikanten.

Maar reeds voor de oprichting van de "Diamantclub van
Antwerpen” had de diamantnijverheid inde Kempen, en
ook bij ons in Nijlen een aanvang genomen, namelijk in
1876 met de komst van Jan-Eduard Claes, die dia-
mantslijper van beroep was. Dit was voor Nijlen en later
voor vele van zijn inwoners het begin van een nieuw en
welvarend tijdperk.

¥ Hypoliet Budts

Bronnen:
"Geschiedenis van het Antwerpsche Diamantslijpers-
ambacht 1582-1792" door D. Schlugheit.
"Diamant in de wereld" Charles van Antwerpen,
" Diamantmuseum Grobbendonk" in vitgave van
V.V.V. Nete en Aa.

DE SCHOTSE SCHAATS

Bomma,

het steentje en de Sus...

Het blijkt, lieve mensen, tot de merkwaardigheden van
de menselijke natuur te behoren dat men zijn jeugd vaak
roekeloos of minstens onbezonnen slijt - en daar later
soms wat spijt over heeft, maar er toch met plezier aan
terugdenkt. Ook is het zo dat men die jonge tijd steeds
meer gaat overpeinzen naargelang men zijn haar (maar
niet zijn streken) verliest; helaas neemt het plezier niet
noodzakelijk met de jaren toe.

Onlangs vertoefde ik in een Nijlens café, dat om zijn
Vlaamse aard ten overvloede te bewijzen, "Kempen-
land" heet. Mijn vertoef was tot ruim na het midder-
nachtelijke uur uvitgedeind, toen plots de deur
openzwaaide en twee donkerhuidige vreemdelingen het
slagveld, hun slagveld, overschouwden. Enkele kaar-
ters keken verstrooid op, en een biljarter wachtte even
met een nochtans haarfijn berekende stoot. Maar dan,
als afgesproken, ging iedereen weer aandachtig zijn
eigen bezigheden beoefenen, terwijl de vreemdelingen
zonder succes en met als maar dalend enthousiasme hun
matten en matjes te koop aanboden. Ik volgde het
gebeuren met de grootst-mogelijke, tactische onver-
schilligheid en zag beide moderne, gemotoriseerde
tjoek-tjoeken weldra afdruipen. Pas dan keek Lewie
even op en vroeg terloops: "Zijn ze weg?", waarna heel
het gebeuren voor hem definitief geklasseerd was. Hij
had goei troef, en dan koopt ge wat anders dan bedkar-

petjes.

Ik echter, ik had het weer eens zitten. In mijn geest
doemde weer Bomma uit mijn kinderjaren op, kompleet
met lange, donkere jas en valiesje. Ik zie U, lieve lezers,
blij knikken, - en dat troost me: blijkbaar ben ik niet de
enige in Nijlen die nog terugdenkt aan die onnozele,
zwarte zjipkes van de zwarte bomma. En dat in een tijd
waarin we dagelijks de onmogelijkste trucs moeten
uithalen om niet te bezwijken voor allerlei ge-
raffineerde, overvloedige delicatessen.

Maar toch, die zjizjipkes waren iets speciaals, zoals
bomma iets speciaals was. Hij was mijn eerste kennis-
making met onze ontwikkelingssamenwerking, al was
dat woord toen nog niet uitgevonden. Lange tijd heb ik
zelfs gedacht dat er maar één, exclusieve bomma was
(ongeveer zoals Sint Niklaas), tot ik er op een kermis-
koers eens twee zag rondlopen (bomma's, bedoel ik}, en
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Bomma, het steentje en de Sus...

toen was ik ook die illusie kwijt. Toch blijf ik erbij dat
den besten Bomma die van 't "fabrik” van den Do was.
Als ik geluk had (en mijn broek niet bij den Blafon aan
het verslijten was) kon ik hem zien, en zelfs horen
aankomen, want af en toe riep hij met een zware, melo-
dieuze stem "bomma, lekke lekke, bomma!", en
daarmee wisten we het. Beter dan om het even welke
controleur kon hij alle slijperijen in ons dorp vinden.
Winter en zomer droeg hij een pardessus, want, wat de
koude keert, keert ook de hitte. Bij den Do toverde hij uit
zijn valiesje een serveerblad, waarover hij deskundig
een greep witte, met zjizjippekes gevulde tipzakjes
uitstrooide. "Goe voor de valling!" zei hij en liet
smekend het wit van zijn ogen zien. Dat was, buiten het
"danke" na de verkoop van een tipzakje zjizjippekes, de
enige mededeling die hij ons in het Nederlands ver-
strekte. In tegenstelling tot de moderne tjoek-tjoeken
had hij veel geduld en verkocht - maar hij was dan ook
met heel wat minder tevreden. Met 1 frank (of waren het
er 27) per zakje wordt ge waarschijnlijk niet rap rijk.

Daarmee, lieve mensen, zijn we volop aan het klappen
overde slijpers van toen. Vanin onze hof kon tijdens een
échte zomeravond het ritmisch geklop gehoord worden
op drie, vier verschillende plaatsen als slijpers hun
"poeier” bereidden. Op een keer werd dat geluid naast
ons deur plotseling met een vloek onderbroken, toen de
Sus naast zijn stamper klopte (Zat er een kat aan zijn
duiven?). Jeugdig en onervaren vroeg ik of 't zeer deed,
een vraag die de Sus helemaal niet waardeerde.

En dus weet ik tot op vandaag niet welk lichaamsdeel hij
toen in glijvlucht getroffen heeft. Nu ja, wat doet het
ertoe? Hoofdzaak is dat de zjizjipkes van toen lekker
smaakten. En ze waren nog goed voor de valling ook,
want wie heeft ooit een Bomma met een snotvalling
gezien!

* Walter Caethoven.

P.S. : Hoe zwak is toch de mens. Eigenlijk moest ik een
inleiding voor de diamantreeks van de Poemp schrijven,
en nu heb ik het vooral over Bomma 's en zjizjippekes
gehad. Och, "pasjense”, ze lopen bij mij ook altijd niet
even goed. "Als ge maar niet door den rondist slijpt!”,
zei de Sjarel, en hij moest met Marie trouwen!
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